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Bondgenoten zoek ik 

 

Bondgenoten zoek ik, vrienden en vriendinnen, 

mensen die zich niet neerleggen bij onrecht en  

geweld, mensen die werken en hopen en bidden. 

Moge een geest van vertrouwen ons verbinden,  

tegen alles wat een mens onmachtig en onmondig 

maakt, tegen alle krachten die ons stom-tevreden 

houden, tegen elk regime dat armen verzwijgt of 

verdrukt. 

Moge de moed om te spreken en te handelen ons 

verbinden, tegen alles wat ons gevangen houdt in 

angst, tegen alle krachten die ons ontmoedigen, 

tegen alles in wat mensen in slaap sust  

of gescheiden houdt. 

Moge de hoop ons verbinden, met allen die niets  

te verliezen hebben, met allen die proberen op te 

staan, met allen die uit zijn op het allerbeste voor 

de allerminsten. 

Bondgenoten, zoek ik, vrienden en vriendinnen, 

mensen van hier en overal, waar ook in de wereld, 

mensen van vlees en bloed, die de weg  

van Jezus durven gaan. 

 

Jan de Roeck, uit: ‘Ademhalen. De wereld rond’, 

Broederlijk delen, Brussel, 2006, pag. 120 

Fotografie: Ruud Gortworst (2014) 
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Wanneer ik dit schrijf, zijn we net terug van een fietstocht naar mijn zus in Engeland.  
Mijn zus en haar gezin wonen zo’n 60 kilometer ten noorden van Newcastle en wij wonen hier nu 
op fietsafstand van IJmuiden, dus wilden we dat eens proberen: met de fiets op de boot en dan 
weer verder. Het was erg leuk om te doen: het weer zat mee en het voelt meteen vakantie, zo’n 
stuk samen fietsen helemaal in het buitenland! Naast het fietsen, hebben we hier in Waterland 
ook onze kajaks alweer gebruikt. Ik vind het leuk om vanaf het water grutto’s te spotten.  
Onderweg naar Engeland zagen we twee ijsvogels, maar vanuit mijn studeerkamer zag ik al een 
keer een ijsvogel vliegen over het Zwet! De natuur en het nieuwe leven in de lente zijn zo mooi, 
maar er zijn ook veel minder mooie dingen.  
Ik maak me zorgen over de toestand in de wereld en heb zopas voor het eerst meegelopen met 
een demonstratie, tegen racisme en fascisme op 22 maart. Een groepje dominees had daartoe 
opgeroepen vanuit het idee dat ‘nú niets doen geen geloofwaardige optie (meer) is.’  
Op hun website staat het Coventry-gebed voor vrede en verzoening, waarmee ik hier wil afslui-
ten: 

‘De apostel Paulus schrijft: ”Want alle mensen doen verkeerde dingen. Daardoor leeft niemand 
dicht bij God.”(Romeinen 3,23, BGT)  
De haat die scheiding brengt tussen volk en volk, tussen ras en ras, tussen klasse en klasse,  
God, vergeef het.  
Het begerig verlangen dat mensen en volkeren drijft naar het bezit van wat hen niet toebehoort, 
God, vergeef het.  
De hebzucht, die de arbeid van mensen uitbuit en de aarde verwoest,  
God, vergeef het.  
Onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen,  
God, vergeef het.  
Onze onverschilligheid ten opzichte van het lijden van dak-
lozen en vluchtelingen,  
God, vergeef het.  
De begeerte, die de lichamen van mannen vrouwen en  
kinderen voor onwaardige doeleinden misbruikt,  
God, vergeef het.  
De trots, die ons ertoe brengt op onszelf te vertrouwen  
en niet op God,  
God, vergeef het.  
 
De apostel Paulus schrijft: ”Wees goed en hartelijk voor elkaar. En vergeef elkaar.  
Zoals ook God ons allen vergeven heeft.” (Efeziërs 4,32) 

           Ds. Hermen Kroesbergen 

  

Overdenking  
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Kerkdiensten 

Zondag 27 april – 10.00 uur 

Broek in Waterland 

Ds. Lennart Heuvelman 

Organist: Ike Wolters 

Met medewerking van Henriette Bout 

Zondag 25 mei – 10.00 uur 

Broek in Waterland 

Ds. Cornelis Visser 

Organist: Ike Wolters 

Zondag 4 mei – 10.00 uur 

Broek in Waterland 

Ds. Hermen Kroesbergen 

Organist: Ike Wolters 

Met medewerking van Yvonne Guldenaar 

Donderdag 29 mei – 10.00 uur 

Hemelvaartsdag 

Opstandingskerk – Monnickendam 

Ds. Alexander Noordijk 

Organist: Gerda Zandstra 

Zondag 11 mei – 10.00 uur 

Broek in Waterland 

Ds. Jan Peter Schouten 

Organist: Ike Wolters 

Zondag 1 juni – 10.00 uur 

Broek in Waterland 

Ds. Bart Vijfvinkel 

Organist: Ike Wolters 

Met medewerking van de Cantorij 

Zondag 18 mei – 10.00 uur 

Zuiderwoude 

Ds. Hans Blom 

Organist: Harma Beenes 
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Bij de kerkdiensten 

27 april 

Deze afsluiting van een volle week Paasfeest heet ‘Als pasgeboren kinderen.’  

De traditionele antifoon, gezongen bijbeltekst, voor deze zondag is 1 Petrus 2: 2,  

‘Verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit 

en uw redding bereikt.’ De voorganger op deze zondag is ds. Lennart Heuvelman. Hij is sinds 2022 

predikant voor de Stichting Ruimzicht, die onder andere christelijke studentenhuizen beheert. 

4 mei 

De dodenherdenking valt dit jaar op een zondag. In deze tijd van dreiging en oorlog willen we 

hier ook aandacht aan besteden in de ochtendviering. Het thema zal zijn ‘Oorlog en vrede’. We 

lezen uit Romeinen 8 over dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, en Psalm 92. 

Het lied bij Bevrijdingsdag uit het Liedboek, nummer 709 ‘Nooit lichter ving de lente aan’, is ge-

schreven bij de preek die ds. Miskotte hield na de bevrijding in de Nieuwe Kerk in Amsterdam 

over Psalm 92: 10, ‘Maar uw vijanden, Heer, uw vijanden gaan te gronde, en wie onrecht doen, 

worden verstrooid.’ Zangeres Yvonne Guldenaar werkt mee aan deze dienst en zingt liederen van 

onder andere Poulenc en Beethoven. Het is ook de eerste zondag van de maand, dus er is een 

kindermoment in de dienst. Neem kinderen, kleinkinderen, vriendjes, vriendinnetjes, buurkin-

deren mee deze zondag! De viering is in de kerk van Broek in Waterland en in de middag van 4 

mei kunt u hier kaarsjes aansteken. Hierover en over de officiële dodenherdenking ’s avonds kunt 

u elders in deze Verbinding meer lezen. 

11 mei 

Op deze zondag gaat ds. Jan Peter Schouten voor. Hij schrijft regelmatig liederen voor kerkelijk 

gebruik. Onder andere Lied 933 uit het Liedboek is van zijn hand, ‘Gij ziet ons vechten met de 

macht van dood en chaos, angst en nacht. Gij komt ons reddend tegemoet en treedt de golven 

met uw voet.’ 

18 mei 

Ds. Hans Blom uit Almere leidt de viering deze zondag in de kerk van Zuiderwoude. Sinds 2001 is 

hij predikant met bijzondere opdracht van de PKN en werkzaam als senior beleidsmedewerker 

voor identiteit en geestelijk leven op het Hoofdkwartier van het Leger des Heils. 

25 mei 

De voorganger op deze zondag is ds. Cornelis Visser. Hij is geboren op Marken waar hij recent 

ook nog een popdienst aan de hand van Simon and Garfunkel heeft geleid. 

29 mei 

De Hemelvaartsviering is ook dit jaar weer samen met de Protestantse gemeente Monnicken-

dam. We vieren deze Veertigste Paasdag ook in Monnickendam en ds. Alexander Noordijk zal 

voorgaan. 

1 juni 

Op Wezenzondag, de zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren, gaat ds. Bart Vijfwinkel voor 

in de kerk van Broek in Waterland. We kunnen deze zondag weer genieten van de muzikale me-

dewerking van de Cantorij onder leiding van Ike Wolters. 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimage.slidesharecdn.com%2Fsoekot-120930060303-phpapp01%2F95%2Fsoekot-loofhuttenfeest-1-728.jpg%3Fcb%3D1348985038&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.slideshare.net%2Fandrepiet%2Fsoekot-loofhuttenfeest&docid=VvPya
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Als lied van de maand in de periode tussen Pasen en  
Pinksteren leren we het mooie, vrolijke Lied 656, Lied van de 
wijnstok, aan. Het past bij deze tijd van het kerkelijk jaar, is 
ook bruikbaar bij de viering van het Avondmaal en is  
onbekend in onze gemeente.  
Het lied ‘Ik ben de wijnstok’ is een van de eerste liederen van tekstdichter Huub Oosterhuis (1933-
2023) en componist Bernard Huijbers (1922-2003). Het verscheen voor het eerst in de bundel 30 
Liederen uit 1964, het jaar waarin het gebruik van de volkstaal in de rooms-katholieke liturgie offi-
cieel werd toegestaan. Dit lied moet eigenlijk in twee groepen worden gezongen, liefst in voor- en 
nazang. De ene groep zingt van elke strofe de eerste vijf regels, de tweede de overige vier. Op hun 
beurt zijn voor- en nazang ieder melodisch opnieuw tweedelig. Hun laatste twee regels zijn deels 
ook tekstueel in elk couplet identiek aan elkaar. Zodoende doen zich nog weer andere indelings-
mogelijkheden voor met deelname van meerdere groepen. Het lied heeft kortom veel weg van een 
soort muzikaal rondo. Ook de melodie bergt enkele bijzonderheden in zich. Zo valt vooreerst het 
grote verschil in constructie tussen de twee delen op.  
Het voorzangvers heeft een mineurkarakter (e-dorisch plagaal), het refrein daarentegen staat voor 
een groot gedeelte (de regels 6 en 7) in majeur (eventueel e-dorisch authentiek), wat bij het zin-
gen als verfrissend zal worden ervaren. Vervolgens is het melodisch karakter van de voorzang een 
andere dan die van het refrein. Die van de voorzang is klassiek Gregoriaans: centraal staat de noot 
g’, die functioneert als reciteertoon, waaraan als aan een kapstok de melodie lijkt opgehangen, 
inclusief de melodische guirlande van de vierde regel. In de regels 6 en 7 heeft de kapstok plaats-
gemaakt voor een ‘gewone’ G-majeur toonaard. De laatste twee regels zijn weer als in de voor-
zang. (tekst: Anton Vernooy) 

             Ike Wolters 

Dit lied is een bijbellied, een parafrase van een bijbeltekst. Door een bijbelpassage te zingen kan 
die nog dieper bij je binnenkomen. De tekst van dit lied is gebaseerd op Johannes 15, waar Jezus 
zich de ware wijnstok noemt en zijn Vader de wijnbouwer. ‘Blijf in mij, ik blijf in u,’ wordt telkens 
herhaald en benadrukt de verbondenheid van ons met Jezus. Zoals telkens weer nieuwe wijnran-
ken groeien op de oude, knoestige wijnstok en daar hun voeding uit halen, zo mogen wij onze voe-
ding halen uit Jezus, de Opgestane. Via Hem zijn wij verbonden met God de Vader en stroomt het 
ware leven door ons heen. De dreiging van het afsnijden van de onvruchtbare ranken in het twee-
de couplet wordt overstemd door de belofte van het vol vreugde zijn doordat we met Jezus ver-
bonden blijven. Het lied is Trinitarisch van opzet: in het eerste vers klinkt ‘Zing voor de Vader’, in 
het tweede ‘Zing voor de Zoon’ en in het derde ‘Bid om de geest.’ Vanuit de beeldspraak van de 
wijnstok komen we tenslotte uit bij het brood en de wijn van de Maaltijd van de Heer.  
Dat vieren we pas na Pinksteren weer, maar dan zullen we dit lied ook weer zingen. 

            Hermen Kroesbergen 

Lied van de maand 

Lied 656,  

Ik ben de wijnstok 
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Jarigen in de komende periode     
 
Dhr. Arian Slagt, 30 april, 84 jaar 
Mw. Riny van Waveren, 3 mei, 90 jaar 
Mw. Janny de Boer, 6 mei, 89 jaar 
Ds. Martien Pettinga, 9 mei, 70 jaar 
Dhr. Piet Stolk, 13 mei, 94 jaar 
Dhr. Feiko Arbeider, 18 mei, 87 jaar 
Mw. Magda Bont, 22 mei, 80 jaar 
Mw. Jeanne Klein, 24 mei, 75 jaar 
Mw. A. Ordeman, 26 mei, 84 jaar 
Mw. Wil Winkel, 27 mei, 80 jaar 

Huwelijksjubilea 
 
Fam. Willem en Gon Blakborn, 8 mei,  
55 jaar getrouwd 

Fam. Nico en Roeleke de Gier, 30 mei,  
50 jaar getrouwd 

Alle jarigen en jubilarissen,  
hartelijk gefeliciteerd ! 

Gespreksgroep 

Onder andere tijdens de Gemeenteavond van 
24 maart werd gevraagd om een gespreks-
groep. Ik wil daar graag mee beginnen op dins-
dagavonden van 19.30 tot 21.00 uur om de 
week in de pastorie. Soms bekijken we de his-
torische achtergronden van een tekst uit de 
Bijbel, soms focussen we juist op datgene, 
waarin zo’n tekst ons hier en nu raakt, en 
soms lezen we samen een andere tekst, die 
met Bijbel of geloof te maken heeft.  
 
Op dinsdag 29 april wil ik met dat laatste be-
ginnen. 
Zoals u in de vorige Verbinding hebt kunnen 
zien, lazen we tijdens onze bijdragen aan het 
Kerkasiel in Kampen uit Sören Kierkegaards 

boek ‘Vrees en Beven’ over Abraham die zijn 
zoon Isaak moest gaan offeren.  

Ook in de nacht van 2 op 3 april hebben we 
hier weer uitgelezen. Ik vind dit zelf zo inspire-
rend, dat ik hiemee ook in Zuiderwoude graag 
verder wil gaan. Van harte welkom in de pas-
torie op 29 april om 19.30 uur! 

 

 

 

 

 

 

 

Koffieochtenden 

Vanaf 30 april bent u elke woensdagmorgen 
weer van harte welkom in de kerk van Zuider-
woude om een kopje koffie te drinken en el-
kaar te ontmoeten.  
Van 10.15 uur tot 11.30 uur staat de koffie 
klaar! 
De buurtbus vertrekt om 10.15 uur van de  
Eilandweg in Broek in Waterland en zet u voor 
de deur van de kerk af. 

 

 

Uit de gemeente 



8 

Dodenherdenking 

We vieren dit jaar 80 jaar vrijheid, maar we blijven ook denken aan de slachtoffers van oorlog, 
van de tweede wereldoorlog toen en al die oorlogen daarna. Helaas is dat vandaag de dag 
haast actueler dan ooit. Op 4 mei kunt u daarvoor bijna de hele dag in de kerk van Broek te-
recht. Het thema van de kerkdienst ’s morgens is ‘Oorlog en vrede’. ’s Middags kunt u in de 
kerk een kaarsje komen aansteken en op uw eigen manier herdenken en onze zorgen bij God 
neerleggen. En vanaf 19.15 uur ’s avonds is de officiële dodenherdenking in de kerk. Het Broe-
ker Havenkoor, het Broeker Koor en de leerlingen van groep 8 Havenrakkers werken mee.  
Ikzelf, Hermen Kroesbergen, zal ook een bijdrage leveren en na de twee minuten stilte om 
20.00 uur leggen we een krans bij het monument onderaan de toren.  
Het is belangrijk niet alleen de bevrijding te vieren, maar ook stil te staan bij het leed dat oorlog 
met zich meebrengt – juist vandaag. 

Woensdagwandeling 

Wandelen kan je helpen in jezelf te keren. Wandelen kan je helpen met iemand over dingen te 
praten, die als je elkaar rechtstreeks aankijkt, te dichtbij komen. Zoals elke eerste woensdag 
van de maand staan weer bezinningswandelingen op het programma. Na een korte vesper om 
10.00 uur lopen we eerst een stuk in stilte met een overdenkingsvraag. Op de terugweg wisse-
len we twee-aan-twee uit wat er bij ons boven kwam. En bij de meegebrachte lunch in de kerk 
delen we in de complete groep waarover we het gehad hebben. Op woensdag 7 mei lezen we 
een gedeelte van Paulus over vrijheid en denken we na over op welke manier wij vrij zijn of juist 
niet. Het startpunt is de kerk van Zuiderwoude. 

Op woensdag 4 juni denken we met elkaar alvast na over het Pinksterverhaal en wat de Geest 
voor ons betekent. We beginnen deze woensdag weer in Broek in Waterland. 

Filmmiddag 

Voortaan is de filmmiddag op de derde vrijdag van de maand in de Draai 33 
vanaf 13.30 uur. Op de mooie vrijdagmiddag 21 maart keken we met z’n tienen 
de bijzondere film ‘De man uit Rome,’ over een priester die een huilend Maria-
beeld in een Limburgs dorpje op echtheid moet controleren. Hij komt erachter 
dat er veel meer speelt in het dorp en zijn vaste opvattingen beginnen te schui-
ven. Op Goede Vrijdag, 18 april, stond een documentaire over het maken van 
de ‘Mattheüs Passion’ op het programma. Welke film we op vrijdag 16 mei 
gaan kijken is nog niet bekend. Let op de nieuwsbrief of laat u verrassen! 

Confettikerk 

In alle drie de dorpen zijn de Palmpaasstokken alweer gemaakt, en dus is het alweer tijd voor 
de laatste Confettikerkbijeenkomst van het seizoen! Op zaterdag 17 mei gaan we het vanaf 
16.30 uur in het kerkje van Uitdam hebben over de bijzondere gelijkenis van de werkers in de 
wijngaard. De werkers die de hele dag gewerkt hebben krijgen evenveel loon als zij die maar 
één uur gewerkt hebben, is dat eigenlijk wel eerlijk? Na het verhaal en een knutsel werk, sluiten 
we af met een lichte maaltijd. Alle kinderen en hun ouders zijn welkom. Mis het niet en neem 
ook vriendjes, vriendinnetjes, buren en kleinkinderen mee! 
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Op 24 maart kwamen we bij elkaar op de gemeenteavond. Ons eerste beleidsplan is gemaakt, toen 
we van twee gemeentes één zouden worden. Bijna vijf jaar na het opstellen van dat plan, zijn we 
er nu aan toe om een nieuw beleidsplan te maken. Om daarin op te schrijven, wie we als gemeen-
te zijn, hoe we dat willen zijn en wat voor ons de kern van het ‘gemeente-zijn' is.  
 
Ds. Kroesbergen had een soort spel gemaakt met 
een grote afbeelding van een kerk en de wereld 
eromheen. Per persoon kregen we drie houten  
fiches om aan te geven, wat voor ons het meest 
belangrijke is en waar we onze activiteiten en ener-
gie op willen richten. Dat deden we in groepjes van 
vier, en daarmee hadden we samen dus twaalf 
‘munten’ te verdelen.  
 
Het leidde tot mooie gesprekken en verschillende 
tactieken van neerleggen. Zo raakte de afbeelding 
van de kerk op diverse manieren belegd.  
Er was wel een grote rode lijn te bespeuren: de 
kerkdienst was voor elke groep duidelijk het hart 
het gemeentezijn. Met daarbij veel aandacht voor 
muziek. En voor het omkijken naar elkaar in het 
pastoraat. Zowel voor mensen binnen onze ge-
meente, als binnen de dorpen.  
Ook de Confettikerk, de activiteiten voor kinderen 
vinden we belangrijk, maar het groepswerk voor 
volwassenen moet niet worden vergeten. 
Contact onderhouden met de buurgemeenten is 
ook van belang.  
 
 
 
Begin maart hebben we met de kerkenraad dezelfde werkvorm gedaan, al hadden we daarbij wat 
meer fiches tot onze beschikking, met een verdeling ‘taak voor de dominee’ en ‘kerkenraad’.  
Dat leverde – logischerwijs – soms andere accenten op: de kerkenraad had meer aandacht voor de 
administratieve taken, de communicatie en de lobby naar andere instanties. 
Al met al hebben we een mooie aanzet voor het schrijven van een nieuw beleidsplan. 
 
Het zou heel fijn zijn als er gemeenteleden over mee zouden willen denken.  
Beschouw dit als een uitnodiging en meld u rustig aan bij Annet, Hermen of mij. 
 
         Cora Vlaming, voorzitter Kerkenraad 
 

Uit de gemeente 
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Samenvatting van de notulen van de kerkenraadsvergadering   

op 18 maart 2025 

Na de opening door Cora Vlaming en gebed van Ds. Hermen Kroesber-
gen, vertelt Hermen ons over ‘het wonder van Amsterdam’ en de stille 
tocht die hij samen met Johanneke heeft meegelopen.  
We praten hier verder over. 
Het verslag van de vergadering van 28 januari wordt vastgesteld. 
 
De gemeenteavond van 24 maart 2025 wordt voorbereid door Hermen Kroesbergen, Cora Vla-
ming en Ria de Oude. Hierover leest u meer in dit kerkblad. 
Hermen vertelt over het kerkasiel in Kampen. Kunnen wij ons als kerkenraad hier voor 100% ach-
ter scharen? Na een gesprek stellen we vast dat wij hierin de landelijke kerk volgen, die zich hier-
over positief heeft uitgelaten. Hermen zal op 2 april weer met een groep gemeenteleden naar 
Kampen afreizen om mee te draaien in de estafette-dienst aldaar. 
 
Gekeken wordt naar een live-stream in de kerken. De kerkrentmeesters zoeken dit verder uit. 
De Confettikerk organiseert op 12 april (Uitdam), 13 april (Broek in Waterland) en 14 april 
(Zuiderwoude) het maken van Palmpasenstokken voor de kinderen.  
De jaarlijkse lichtjestocht wordt in 2025 georganiseerd door Monnickendam. 
Hermen Kroesbergen heeft contact met de basisschool in Broek in Waterland over het geven van 
godsdienstonderwijs. Dit wordt nog verder uitgewerkt. 
Het programma van 4 en 5 mei in Broek in Waterland is bekend. Wij verbazen ons erover dat het 
programma op 4 mei (de dag van gedenken) ook een feestelijke invulling heeft gekregen.  

We zullen dit ook doorgeven aan de Broeker Gemeenschap.  
Op de middag van 4 mei is er gelegenheid in de kerk van Broek in Waterland om een kaars te 
branden. Een kort programma hiervoor wordt uitgewerkt. De herdenkingsdienst is om 19.15 uur 
gepland. 
 
De dienst van Pinksteren vieren we samen met de gemeente Holysloot.  
We proberen te regelen om als gemeente per boot vanaf de kerk in Zuiderwoude naar Holysloot 
te varen. De parkeerplaatsen bij de kerk van Zuiderwoude worden heringericht.  
Hermen Kroesbergen en Wilhelm Hoogendoorn zijn over de toekomstige invulling in gesprek met 
de wethouder. 
 
We ondertekenen als kerkenraad de Amnesty brief die deze keer naar Zambia gaat. 
De vergadering wordt afgesloten door het zingen van lied 286. 

             

            Annet Nielsen, scriba 
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Geraniumverkoop 2025 voor de Roemenië-Moldavië-
projecten van de Stichting Hoeboeh  
 
Ook dit jaar verkoopt de Stichting Hoeboeh weer verschil-
lende soorten geraniums voor de projecten in Roemenië 
en Moldavië. Daarnaast geeft Hoeboeh, via de projecten in 
Moldavië, extra financiële ondersteuning voor de opvang 
van vluchtelingen uit de Oekraïne.  
De winst die met de geraniumverkoop wordt gemaakt is 
geheel bestemd voor de projecten.   
Wilt u ook onze projecten ondersteunen met een bestel-
ling om zo een zomer lang van deze mooie 1e klas  
kwaliteitsgeraniums te genieten? De prijs is niet verhoogd ! 

Wanneer u wilt bestellen, kunt u onderstaande bestellijst invullen en deze inleveren op onder-
staande adressen:  
Anita Roeleveld Middenweg Broekermeer 59, 1027 GB Amsterdam  
Robert Gils Achtergouwtje 10 1027 AV Zunderdorp.  
Bij bestellen via email of telefoon: (vermeld svp ook uw naam, bezorgadres en telefoonnummer):  

Anita Roeleveld email: ra.roeleveld@hetnet.nl Mobiel: 06 17305380  

Robert Gils email: gilsrijs3@gmail.com Mobiel: 06 16543101.  

Als het kan, voor 27 april 2025 inleveren/bestellen.  
De geraniums worden, zo mogelijk, voor Moederdag 11 mei, thuisbezorgd.  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bestellijst  
Naam:   
Adres:  
Tel.nr:      Email:  
 
De staande geraniums    De hanggeraniums  
Rood aantal:     Rood aantal  
Roze aantal:      Lila aantal:  
Zalm aantal:     Wit rood hartje) aantal:  
Wit aantal:  
Totaal te betalen aantal geraniums ______ X € 1,60 =  
 
Betaling: (Svp aankruisen wat van toepassing is)  
O: Na bestelling, s.v.p. overmaken op onze bankrekening met vermelding van naam en adres wie 
heeft besteld. Bankrekening NL 76 RABO 0310725674 van St. Hulp Oost-Europa Buurtschap  
Overleek en Helpers  
O: Bij contant betaling: s.v.p. vooraf (in gesloten envelop), inlevering gelijk met deze bestellijst 

Datum: ………. 

 

 

mailto:ra.roeleveld@hetnet.nl
mailto:gilsrijs3@gmail.com
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Vrolijke start van het expositie seizoen in 
de Broeker Kerk. 

Vanaf 26 april a.s. zal de Broeker Kerk het  
toneel zijn van de vrolijke, vreemde vogels 
van keramist en beeldhouwer Marja Thijssen 
en van de kleurrijke landschappen van schil-
der en tekenaar Reinier Gadellaa. 

Marja Thijssen 

Marja is gefascineerd door vogels: of het nu 
gaat om hun kleuren en geluiden of hun leef-
wijzen, hun manier van vliegen, hun vormen 
of hun grootte. En dus creëert zij haar eigen 
vogels. Daarbij laat zij haar fantasie de vrije 
hand: weliswaar zijn er in haar beelden ken-
merken van vogels te herkennen, maar uitein-
delijk worden het wezens die nog nooit eer-
der zijn waargenomen.  
Het zijn ‘vreemde vogels’ geworden. 

De beelden van Marja hebben een humoris-
tisch tintje, waarmee zij de toeschouwer 
graag een glimlach wil ontlokken.  
Haar vogels maakt zij niet alleen in steen 
maar ook in keramiek en brons en ze hebben 
vaak opvallende kleurige accenten. 

 

 

Reinier Gadellaa ( zie ook de achterpagina) 

Reinier werkt het liefst buiten, zowel in bin-
nen- als in buitenland. Hij maakt zijn schilde-
rijen en tekeningen naar de natuur en daarbij 
heeft hij een grote voorliefde voor het land-
schap. Hij werkt op een traditionele, figuratie-
ve manier maar ook met een kleurige, losse 
zwierigheid. Daarbij maakt hij gebruik van een 
groot aantal technieken, zoals aquarel, pastel-
krijt, olieverf, acryl, ets- en linodruk, tekenpen 
en inkt. 

Tijdens deze tentoonstelling zal Reinier wer-
ken in zowel aquarel, olieverf als grafiek laten 
zien. De serie Wierstudies die hij recentelijk 
maakte naar aanleiding van zijn verblijf op 
Guernsey zal nu voor het eerst in zijn geheel 
worden getoond. 

Met deze expositie wordt de natuur in ver-
schillende vormen en kleuren de Broeker Kerk 
binnengebracht. En wel op een manier die de 
bezoeker ongetwijfeld vrolijk zal stemmen. En 
dan is het niet uitgesloten dat er heel in de 
verte ook nog het getjilp van vogels te horen 
is.  

 

Openingstijden: 
maandag van 13-17 
uur,  

dinsdag t/m zaterdag 
van 10-17 uur,  

zondag van 12-17 
uur. 

De toegang is gratis. 



13 

. 

 
 
                                   
 
 

Zondag 4 mei | 20.45 uur | 22.00 uur | vrij entree 

Theater Na de Dam 

Aansluitend aan de Nationale Herdenking zal Lion Tokkie spreken namens Stichting Holocaust-
kampen voor overlevenden, nazaten en geïnteresseerden. 
Hij vertelt over zijn vader: ‘Hoeveel moed heb je nodig om als Jood opzettelijk in nazi-Duitsland 
de oorlog te overleven?’ 

Zijn vader David Tokkie is kleermaker met een atelier in Amsterdam en wordt nietsvermoedend 
opgeroepen om naar een van de talloze werkkampen voor Joden in Nederland te gaan. 
Wanneer hij hoort dat hij naar doorgangskamp Westerbork wordt gedeporteerd, besluit hij te 
ontsnappen en onder te duiken in een Jonggezellenhuis. 
Ternauwernood ontsnapt hij aan een inval van de nazi’s om daarna via diverse onderduikadres-
sen in Duitsland terecht te komen. Met valse papieren en geverfd blond haar weet hij als kleer-
maker werk te krijgen. In Saarbrücken, het hol van de leeuw, moet hij kostuums maken voor de 
nazi’s. 
Zijn vader overleeft de oorlog, maar dat geldt niet voor zijn tante Liesje en zijn grootvader Lion 
Tokkie. Zij worden vermoord in Auschwitz. 

 

 

 

 

 

 

 

Muziek aan Bed nu ook in Amsterdam UMC! 

Met trots kondigen we aan dat Muziek aan Bed vanaf maart ook in het Amsterdam UMC te ho-
ren zal zijn! We starten met optredens op de afdelingen oncologie en hematologie, waar onze 
musici live muziek zullen brengen aan het bed van patiënten. Muziek kan een diepgaand effect 
hebben op het welzijn van patiënten, zeker in een ziekenhuisomgeving. Onderzoek toont aan 
dat live muziekinterventies stress en angst verminderen, pijnverlichting ondersteunen en bijdra-
gen aan een prettiger verblijf in het ziekenhuis. We zijn dan ook enorm blij dat het Amsterdam 
UMC ruimte biedt en financiële middelen heeft gevonden voor deze bijzondere muzikale ont-
moetingen. Samen maken we dit mogelijk! 

Met deze uitbreiding bereiken we nog meer patiënten die juist in moeilijke tijden de troost en 
kracht van muziek kunnen gebruiken. We kijken uit naar de samenwerking met het Amsterdam 
UMC en hopen dat onze muziek daar net zo veel zal betekenen als in de vele andere ziekenhui-
zen waar we actief zijn. 
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27 april Stichting MAF:  

 

 

 

 

Nog veel mensen wonen op afgelegen plaat-
sen op aarde onder primitieve omstandighe-
den. Wereldwijd is MAF met honderden pro-
jecten bezig, zoals medische hulp, zending en 
evangelisatie, ontwikkelingshulp en noodhulp 
bij rampen. Per vliegtuig hulp brengen bij ge-
ïsoleerde bevolkingsgroepen wereldwijd is 
het doel van de Stichting Mission Aviation 
Fellowship, afgekort MAF. MAF Nederland, bij 
vliegveld Teuge, is onderdeel van de internati-
onale organisatie MAF. De vaste medewer-
kers worden door honderden vrijwilligers in 
ons land ondersteund. MAF heeft een achter-
ban wijd verspreid over de hele breedte van 
protestants Nederland. De MAF vliegt voor 
meer dan duizend kerken en (hulp)
organisaties. Die hulporganisaties kiezen vaak 
voor MAF omdat ze efficiënt en betrouwbaar 
zijn, maar ook omdat ze vanuit een Bijbelse 
opdracht werken en ervoor zorgen dat hulp 
terecht komt bij de mensen die het echt nodig 
hebben. www.maf.nl 

4 mei Kerk in Actie, Noodhulp aan vluchtelin-
gen uit Soedan:  

 

 

 

 

 

 

In 2023 brak er een burgeroorlog uit in Soe-
dan. Duizenden mensen zijn omgekomen en 
miljoenen op de vlucht geslagen.  

Via haar internationale (kerkelijke) netwerk 
biedt Kerk in Actie hulp aan vluchtelingen in 
Soedan en buurlanden Zuid-Soedan en Ethio-
pië. Ze ontvangen landbouwmaterialen, zodat 
ze in hun onderhoud kunnen voorzien, schoon 
drinkwater, keukengerei, zeep en wasmiddel. 
Op opvanglocaties kunnen kinderen sport, 
spel, onderwijs en traumahulp krijgen. Ouders 
krijgen voorlichting over de risico’s die hun 
kinderen lopen op misbruik en mensenhan-
del. Kerk in Actie steunt via het programma 
Noodhulp wereldwijd mensen in nood, zoals 
de miljoenen vluchtelingen in Soedan. Geef in 
de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 
ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 
noodhulp mei of doneer online. 

11 mei Kerk in Actie,  

Zending, Kerk in Bangladesh is dienstbaar aan 
de samenleving:  

In Bangladesh is minder dan een half procent 
van de bevolking Christen. Toch wil deze min-
derheidskerk van betekenis zijn voor de sa-
menleving. Daarom leidt de kerk predikanten 
en kerkelijk werkers op en zijn er cursussen 
waar gemeenteleden leren hun geloof in 
woord en daad te delen met anderen. Ook 
ondersteunt de kerk kwetsbare groepen, zo-
als inheemse gemeenschappen en afgelegen 
dorpen, met diaconale activiteiten, waaron-
der landbouwtraining en beroepsopleidingen 
voor jongeren en vrouwen. Kerk in Actie 
steunt via het programma zending de kerk in 
Bangladesh. Geef in de collecte of maak je 
bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. zending mei of 
doneer online. 

Diaconie 
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18 mei Medair:  
Medair is een christelijke noodhulporganisa-
tie die helpt bij rampen en geweld. Zij redden 
levens en helpen mensen hun levens weer op 
te pakken. Zij werken voor de meest kwetsba-
re mensen in de meest moeilijk te bereiken 
gebieden. Plotseling kan je leven veranderen. 
Als bij rampen en geweld mensen hun huizen 
en woonplaatsen ontvluchten, dan helpt Me-
dair. Zij zorgen voor medische zorg, eten en 
(tijdelijk) onderdak. Zij herstellen wegen, 
bruggen, medische centra en andere gebou-
wen en helpen de bevolking met de wederop-
bouw. Zij zorgen er ook voor dat huizen en 
gebouwen beter bestand zijn tegen nieuwe 
rampen. Met een gift in de collecte helpen wij 
Medair dit werk te doen. www.medair.org 
 

25 mei Leprazending:  

 

Melaatsheid, die oude Bijbelse ziekte, kennen 
we in Europa niet meer. Maar voor miljoenen 
in Azië en Afrika zijn de gevolgen van lepra 
nog dagelijkse realiteit. Niet alleen de 
verminkingen en handicaps die door lepra 
worden veroorzaakt, maar vooral ook de dis-
crimainatie en uitsluiting leggen zware druk 
op de levens van mensen, die getroffen zijn 
door de ziekte. De gezamenlijke lepra-
organisaties streven ernaar om in 2035 zover 
te zijn dat er geen besmettingen meer plaats-
vinden. Leprazending pakt de ziekte concreet 
aan: patiënten worden opgespoord, behan-
deld en begeleid. Zo worden nieuwe be-
smettingen voorkomen en komt het einddoel 
dichterbij. De collecte-opbrengst draagt daar-
aan bij! www.leprazending.nl 
 

29 mei Stichting Actie voor Honduras 
 
Werkgroep Werelddiaconaat Waterland : de 
werkgroep steunt dit jaar de Stichting Actie 
voor Honduras. Dit is een initiatief van Ruth 
Schurink-Escoto. Ruth is geboren in Hondu-
ras. Zij werd op jonge leeftijd geraakt door de 
verschrikkelijke armoede die er op het platte-
land heerst. Later, opgeleid als landbouwkun-
dig ingenieur besloot zij haar kennis te ge-

bruiken om de armoede te bestrijden. Inmid-
dels heeft zij 25 jaar ervaring met coördinatie, 
advies en uitvoering. Zij maakte diverse pro-
gramma's en projecten in Honduras en ande-
re landen van centraal Amerika. De expertise 
van Ruth is gericht op: Realiseren en imple-
menteren van microkredieten; Realiseren en 
implementeren van duurzame landbouw; Kin-
derarbeid en onderwijs; Emancipatiepro-
jecten; Ontwikkelen en implementeren van 
projecten; Monitoren en evaluatie van ont-
wikkelingsprojecten. Missie Stichting Actie 
voor Honduras is een non-profit ontwikke-
lingsorganisatie in Nederland. De stichting 
heeft als doel: het verminderen en/of bestrij-
den van extreme armoede in Honduras.  
Stichting Actie voor Honduras wil op efficiën-
te en transparante wijze de beste kennis en 
mogelijkheden verschaffen om arme gezin-
nen en gemeenschappen te helpen, zoals 
concrete projecten over onderwijs, gezond-
heid en werkgelegenheid, teneinde de kwali-
teit van het leven voor mensen en hun ge-
meenschap te verbeteren. www.savh.eu/nl 
 

1 juni Epafras,  
Geloven in een nieuwe start:  
Het is een onzichtbare groep, Nederlanders 
die gedetineerd zijn in het buitenland. Ze 
zitten gevangen in een vreemd land, onder 
zware leefomstandigheden, met taalbarrières 
en onzekerheid over hun toekomst. Epafras is 
vastbesloten hen hoop te bieden en hen voor 
te bereiden op een nieuwe start. De schok is 
meestal groot als je wordt gearresteerd. Ze-
ker als dat in het buitenland is en je de taal 
niet spreekt en de gebruiken niet kent. 
Epafras zet zich in voor Nederlanders die in 
het buitenland vastzitten. Zij bieden geestelij-
ke steun en praktische hulp. Omdat het helpt 
als je contact hebt met mensen die ervaring 
hebben met Nederlanders in buitenlandse 
gevangenissen. Als bezoek niet mogelijk is (in 
sommige landen krijgt Epafras geen toegang) 
kan men met Epafras bellen, appen of schrij-
ven. Steun dit werk met een gift in de collec-
te! www.eprafras.nl 
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Maassluis 31 maart 2025  
 
Aan alle leden van de Werkgroep Werelddiakonaat Waterland 
en alle deelnemende gemeenteleden,  
 
Op 11 maart heeft Stichting Elim €10.194,43 van u ontvangen. Onze grote dank is onuitspreke-
lijk. Werkelijk iedere euro komt bij onze zusterorganisatie Elim Kalimantan terecht.  
Stichting Elim begeleidt kinderen die vanuit een kansloze situatie in Kinderhuis Elim komen wo-
nen. Ook bieden wij onderwijs zodat zij kunnen groeien in hun ontwikkeling naar een zelfstandi-
ge persoonlijkheid, zodat een reëel toekomstperspectief voor een volwaardig leven ontstaat. 
Elim richt zich voornamelijk op kinderen die heel jong hun ouders moeten missen of als zwerf-
kind leven. In dit deel van Indonesië zijn er geen lokale autoriteiten die zorg verlenen. Stichting 
Elim richt zich daarom op zorg, huisvesting, scholing, voeding, kleding en medische zorg.   
Dankzij uw bijdrage hebben wij voor de kinderen extra’s kunnen besteden zoals schoolunifor-
men en matrassen. Van groot belang voor de hygiëne en gezonde leefomgeving, zijn in het jon-
genshuis boven op de heuvel (voorheen de school) de bad- en toiletruimten gerenoveerd. Ook is 
er boven de keuken een nieuw dak aangebracht. De door water- en stormschade vernielde 
stoep en treden bij de Graha (het gemeenschapshuis) zijn gerenoveerd. 
Met toezegging van uw bijdrage in oktober 2023 hebben wij deze projecten in 2024 kunnen rea-
liseren.  
Hartelijk dank voor uw aandacht voor Stichting Elim. Voor ons als vrijwilligers in het bestuur van 
Stichting Elim is dit een enorme positieve stimulans.  
 
Hartelijke groet, Rianne Noordzij 
voorzitter en medeoprichter Stichting Elim.  
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Jeugdpagina  

De Pinksterduif 

Kleine duif keek vanuit het nest over de wereld heen. Hij was met Pasen uit het ei gekropen. Vol 
verwachting om de wereld te zien. Want hij dacht dat de wereld leuk was, vol met lieve vrolijke 
mensen. Mensen die elkaar hielpen en aardig tegen elkaar deden. Maar helaas… Vanuit zijn nest 
zag de kleine duif dat de wereld die hij verwachtte te zien er helemaal niet was. En daar was kleine 
duif verdrietig om. 
‘Waar kijk je toch naar en waarom ben je zo verdrietig?’ vroeg grote duif. ‘Heb je wel eens goed 
om je heen gekeken?’ vroeg kleine duif. ‘Het is helemaal niet leuk in de wereld. De mensen doen 
elkaar pijn, ze maken ruzie en voeren alleen maar oorlog tegen elkaar. En tussen al die puinhopen 
die de grote mensen veroorzaken,’ zegt kleine duif, ‘zijn er kinderen die honger hebben of kin-
deren die helemaal alleen zijn en het zelf maar moeten uitzoeken. Nee ik vind deze wereld hele-
maal niet leuk,’ besluit kleine duif. 

‘Och maar kleine duif, het klopt dat er in de wereld heel veel 
nare dingen gebeuren ik zie dat ook. Maar weet je? Wij zijn 
Pinksterduiven, en Pinksterduiven hebben een missie. Pink-
sterduiven geven kleur en vrede aan de wereld. Ze raken men-
sen in het hart. Als een mens de Pinksterduif heeft ontmoet 
dan is zijn hart gevuld met de vrede van God.  
Wij Pinksterduiven beginnen vaak heel klein. We beginnen in 
iemands hart. Dus je moet niet naar de grote dingen kijken, 
maar naar de kleine dingen die, ook al zijn ze maar heel klein 
toch iemands leven er totaal door veranderen. Kijk ik zal het je 
laten zien. 

Zie je die vrouw daar, die even stilstaat bij die zwerver? Ze geeft hem wat geld zodat hij vanavond 
geen honger hoeft te hebben. En daar verderop is een groep mensen die na heel veel ruzie vrede 
sluiten en als vrienden uit elkaar gaan. Er zijn mensen die anderen over God vertellen en allerlei 
activiteiten regelen voor mensen die eenzaam zijn. De kinderen die alleen zijn, ontvangen liefde en 
zo goed als mogelijk is wordt er ook voor hen gezorgd. Zie je,’ zegt grote duif, ‘ook al is de wereld 
slecht er gebeuren toch ook heel veel goede dingen. Al die mensen die goed zijn voor anderen, en 
zo de liefde van God uitdragen hebben allemaal de Pinksterduif in hun hart. 
Pinksteren is niet zomaar een feest, maar het is het feest van de Heilige Geest. Zo worden wij ook 
elke keer weer geïnspireerd om iedereen die nog niet van Jezus heeft gehoord, het goede nieuws 
te brengen. En daarbij krijgen we heel goede hulp, want de Pinksterduiven vliegen af en aan om 
mensen in het hart te raken. Zodat we de wereld om ons heen wat mooier kunnen kleuren, en 
andere mensen die het nodig hebben kunnen helpen. Dat is het werk van de Pinksterduif! 

            Marleen van Tintelen 
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Predikant 

Ds. Hermen Kroesbergen 

Dorpsstraat 2 

1153 PB Zuiderwoude 

Email: hermen.kroesbergen@gmail.com 

Telefoon: 06 - 22989516 

Vrijdag vrij 

Scriba  

Annet Nielsen 

Cornelis Roelestraat 16  

1151CB Broek in Waterland, 06-13576244  

Email: npnielsen@ziggo.nl 

 

Kerkgebouwen  

Kerkgebouw: De Broeker Kerk 

Kerkplein 13, 1151AH Broek in Waterland 

Website stichting Broekerkerk 

www.broekerkerk.nl  

Verhuur Kerk en Rouwkamer: 

Wouter Jesse/Marieke Kuen, Parallelweg 7, 

Broek in Waterland, 06- 50912536 

marieke_kuen@hotmail.com  of naar 

kosterendekerk@gmail.com 

 

 

 

Kerkgebouw: Kerk Zuiderwoude  

Dorpsstraat 1, 1153 PB Zuiderwoude 

Website: https://zuiderwoude-uitdam-

broekinwaterland.protestantsekerk.net  

Verhuur Kerk als trouwlocatie  

Ria de Oude, 06-20266698 

Email: riadeoude@outlook.com 

 

Kerkgebouw: Kerk Uitdam 

Uitdammer Dorpsstraat 43,  

1154 PT Uitdam    

Kerkrentmeesters; het gemeenschappelijke 

rekeningnummer van de kerkrentmeesters 

is:  NL31RABO0310703301  

t.n.v. Prot. Gem Zuiderwoude-Uitdam-Broek 

in Waterland  

Diaconie: het gemeenschappelijke rekening- 

nummer van de diaconie is : 

NL58RABO0342813307  

t.n.v. Diaconie P.G. Zuiderwoude-Uitdam-

Broek in Waterland. 

Colofon: Verbinding is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Waterland. 

Correcties: Netty Hoogendoorn 

Ingezonden stukken ter beoordeling van de redactie: Cora Vlaming, Hermen Kroesbergen,  

Ruud Gortworst (samenstelling blad).  

Coördinatie verspreiding:  Ed Honingh (Zuiderwoude-Uitdam) 020-4033243 en  

Henk de Ruiter (Broek) 020-4031635 

Fotografie: Cover: Johanneke Kroesbergen 

Vrijwillige bijdrage voor Verbinding: NL41RABO 0310717671, Protestantse gemeente te Zuider-

woude-Uitdam-Broek in Waterland. Omschrijving: kerkblad Verbinding. 

Kopij voor 12 mei 2025 versturen naar: kerkbladVerbinding@outlook.com   

 

 

Protestantse Gemeente 

          in Waterland 

mailto:npnielsen@ziggo.nl
http://www.broekerkerk.nl


  

 

 

   De Nar 

   Dries van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen  

    

De kunstenaar toont ons een nar, te herken-
nen aan zijn narrenmuts met belletjes. Die 
belletjes wijzen in de richting van alle vier de 
windstreken, zegt het bijschrift, omdat ze de 
wereld willen inrichten volgens narrenwijs-
heid. De nar heeft een spiegel in zijn linker-
hand. Hij kijkt erin met een intens tevreden 
blik. Dwaasheid ziet zichzelf nu eenmaal 
graag. En ik? Ik sta vlak voor de nar.  
Elk moment kan hij met plotseling gebaar die 
spiegel mij voorhouden. Zal ik zo’n zelfde 
verzaligde blik werpen op wat ik dan te zien 
krijg? 
De nar is gezeten op een flinke stapel hoe-
den en smoelen uit heden en verleden. Zij 
zijn symbool voor hoe de mens zichzelf 
wenst neer te zetten. Hoe ‘ik‘ gezien wil wor-
den. Hoe we herinnerd wensen te worden. 
En de smoelen? Maskers zijn het.  
Zij tonen aan dat ons leven vaak veel weg 
heeft van een maskerade. Dat we ons naar 
buiten het liefst heel anders voordoen dan 
we van binnen zijn. Uitdrukkingen van hoe 
we gezien willen worden. Dat we met ons-
zelf en elkaar één groot spel spelen.  
Verstoppertje. Kijk maar, je weet niet wat je 
ziet! De dwaasheid heeft vele tronies.  
 
Staand voor het beeld kijk ik om me heen. Ik 
zie bewoners van de stad die het beeld al 
niet meer opmerken; toeristen lopen eraan 
voorbij, verveeld of geïnteresseerd. Allemaal 
mensen met gezichten. Allemaal buitenkan-
ten met een binnenkant. Allemaal vormen 
waarachter het mysterie, de goddelijke aan-
wezigheid, verborgen gaat en waar door-
heen tegelijk een glimp van het inwendige 
zichtbaar wordt. Zovele uitdrukkingsvormen. 
Telkens nieuw. Telkens anders. 

Er loopt een barst door het kunstwerk heen, geaccentueerd met rode verf. Het bijschrift zegt: 
‘Een storende breuklijn wijst erop dat iedere goede nar helder onderscheid weet te maken tus-
sen wat echt is en vals; tussen ‘schijn’ en ‘zijn’.   

Beeldmeditatie 

Bert Gerresheim: Hoppeditz, 2008,  brons, Düsseldorf.   



20 Reinier Gadellaa. ( pg.12) 


